
Inge van Wijnen 

 

dank voor het fijne boek, waarin je je eigen zoektocht beschrijft en wat je allemaal in de 
Schrift ontdekt hebt. Mooi om te zien hoe diep je erin bent gegaan en het, vervolgens, 
duidelijk en verhelderend weergeeft. En ook nog heel breed genomen en toegankelijk. Dat 
het voor velen tot zegen mag zijn! 

het boek is zeker aan te raden. Het is een goed naslagwerk dat allerhande misvattingen, 
verkeerde doorredeneringen/foute conclusies, langs het Woord legt en er geen spaan van 
overlaat. Maar ook een boek dat vertelt hoe de dingen zíjn, met betrekking tot hoe Gód zegt 
dat het is. Waarin begrippen aan de orde komen waar velen waarschijnlijk nog nooit van 
gehoord hebben en de rijkdom die daarin schuilt om daar kennis van te mogen nemen. 
Omdat je dan nog meer van Zijn genade gaat begrijpen en veel beter gaat beseffen hoe 
gezegend je bent. 
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