
Deel 10 

Hel en hoop — de horizon van de Schrift 

Het laatste woord 

De vraag waarmee deze reeks begon, was: 

Leert de Schrift wat wij onder de hel zijn gaan verstaan? 

Maar de vraag waarmee zij moet eindigen is dieper: 

Wat is het laatste woord van God? 

Is dat: 

• straf? 

• scheiding? 

• eindeloze dualiteit? 

Of is het: 

• vervulling? 

• verzoening? 

• herstel? 

De Schrift zelf geeft richting. 

 

1. Het kruis als keerpunt 

In het Nieuwe Testament staat alles in het teken van het kruis. 

Aan het kruis zien we: 

• oordeel over zonde 

• ontmaskering van kwaad 

• overwinning op de dood 

Maar we zien daar geen God die vergeldt. 

We zien een God die draagt. 

“God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende.” — 2 Korintiërs 5:19 

Het kruis is geen bewijs van eeuwige straf, 

maar van radicale zelfgave. 

Daar wordt oordeel opgenomen, niet verlengd. 

 



2. Hoop als eindpunt van de openbaring 

De Bijbel eindigt niet in verdoemenis. 

Zij eindigt met: 

• nieuwe hemel en nieuwe aarde 

• geen dood meer 

• geen rouw meer 

• geen pijn meer 

“Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” 

— Openbaring 21:5 

Dat “alle dingen” is niet klein. 

Het is kosmisch. 

Wanneer de Schrift haar verhaal afsluit, 

staat hoop centraal — niet hopeloosheid. 

 

3. “Alles in allen” 

Paulus eindigt zijn grote opstandingshoofdstuk met: 

“Opdat God alles in allen zal zijn.” 

— 1 Korintiërs 15:28 

Dat is geen bijzin. 

Dat is het einddoel. 

Een eeuwige hel zou betekenen: 

• niet alles wordt vervuld 

• niet alles wordt hersteld 

• niet alles komt tot harmonie 

Maar Paulus ziet een eind waarin God niet naast een blijvend kwaad staat, 

maar waarin Hij alles doordringt. 

 

4. Hoop is geen sentimentaliteit 

Hoop betekent niet: 

• ontkenning van oordeel 

• verzwakking van ernst 

• oppervlakkig optimisme 



Oordeel blijft werkelijk. 

Verantwoordelijkheid blijft ernstig. 

Rekenschap blijft noodzakelijk. 

Maar hoop zegt: 

Oordeel is niet het laatste woord. 

 

5. De vraag die overblijft 

Misschien is de eerlijkste vraag na deze hele reeks niet: 

“Bestaat de hel?” 

maar: 

Durf ik te geloven dat Gods doel groter is dan mijn systeem? 

Want wanneer: 

• Johannes 12:32 spreekt over het trekken van allen, 

• 2 Petrus 3:9 spreekt over Gods wil dat niemand verloren gaat, 

• Romeinen 11:32 spreekt over ontferming over allen, 

• Kolossenzen 1:20 spreekt over verzoening van het al, 

• 1 Korintiërs 15:28 spreekt over alles in allen, 

dan ontstaat een lijn die moeilijk te negeren is. (teksten zijn onderaan uitgeschreven) 

 

6. Wat verandert er? 

Wanneer oordeel binnen hoop wordt geplaatst: 

• verdwijnt angst als fundament 

• blijft ernst bestaan 

• wordt Gods karakter consistenter 

• krijgt prediking een ander accent 

Het evangelie wordt dan niet: 

• ontsnappen aan eindeloze straf 

maar: 

• deelnemen aan Gods verzoenende plan. 

 



7. Wat blijft er over van de hel? 

De hel als: 

• waarschuwend beeld 

• reële ernst 

• confrontatie met kwaad 

• noodzakelijke fase van oordeel 

blijft staan. 

De hel als: 

• eindeloze, hopeloze marteltoestand 

• definitieve mislukking van Gods plan 

• eeuwige dualiteit 

wordt theologisch problematisch. 

 

Slotstelling van de reeks 

De Schrift verkondigt geen God 

die uiteindelijk een deel van Zijn schepping prijsgeeft. 

Zij verkondigt een God 

die oordeelt om te herstellen, 

die verhardt om te ontfermen, 

die dood toelaat om leven te brengen, 

en die niet rust voordat Zijn doel bereikt is. 

 

Eindsamenvatting van de hele reeks 

• “Hel” is geen eenduidig Bijbels begrip 

• Sjeol en Hades zijn tijdelijk 

• Gehenna is profetisch en historisch 

• “Eeuwig” betekent niet automatisch eindeloos 

• Oordeel is middel, geen eindpunt 

• Gods wil is gericht op ontferming 

• Het kruis is overwinning, niet verlenging van straf 

• De Schrift eindigt in vervulling 

 

Laatste doordenkvragen 

1. Wat is voor mij het laatste woord: oordeel of hoop? 

2. Wat zegt mijn antwoord over mijn godsbeeld? 



3. Ben ik bereid mijn traditie te toetsen aan de Schrift? 

4. Durf ik Gods plan groter te zien dan mijn angst? 

 

Epiloog (optioneel korte afsluiter) 

Deze reeks pretendeert niet het laatste woord te hebben. 

Zij wil slechts doen wat de Schrift zelf vraagt: 

Onderzoeken. Toetsen. Onderscheiden. 

Niet om ernst te ontkennen, 

maar om Gods karakter zuiverder te zien. 

Uitgeschreven teksten: 

Johannes 12:32 ; NBG: 32en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.               

Concordant: 32 En Ik, in het geval dat Ik verhoogd zal worden vanuit de aarde, zal allen naar 

Mijzelf toe trekken." [Joh. 3:14] - [Gal. 1:4]  

2 Petrus 3:9 ; NBG 9De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar 

Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot 

bekering komen.                                                                                                          

Concordant: 9 De Heer is niet traag met de belofte, zoals sommigen dat traagheid achten, 

maar Hij is geduldig vanwege jullie, niet van plan zijnde enigen verloren te laten gaan, maar 

allen plaats te bieden tot bezinning. [Hab. 2:3 - [1Tim. 2:4] 

Romeinen 11:32 NBG: 32Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om 

Zich over hen allen te ontfermen.                                                                                             

SV: 32Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te 

ontfermen.                                                                                                                         

Concordant: 32 Want God sluit allen samen op tot in onzeglijkheid, opdat Hij Zich over allen 

zou ontfermen. [Gal. 3:22] 

Kolossenzen 1:20 NBG: 20en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns 

kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat 

in de hemelen is.                                                                                                          

Concordant: 20 en door Hem het al wederzijds te verzoenen tot in Hem, vrede makend door 

het bloed van Zijn kruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de 

hemelen. [1Joh. 2:2] - [Efe. 2:13] - [Efe. 1:10]   

1 Korintiërs 15:28 NBG: 28Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich 

aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. 

Concordant: 28 En wanneer ook maar aan Hem °alles zal worden onderschikt, dan zal de 

Zoon ook Zelf onderschikt worden aan Hem Die Hem °alles onderschikt*, opdat °God zal zijn 

alles in allen.  
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