
DE DOOD – EINDE OF 

DOORGANG? 

Deel 14 – God alles in allen 

 

Hoofdtekst 

De Bijbel eindigt niet met de dood. 

Niet met oordeel. 

Niet met de tweede dood. 

De Bijbel eindigt met een openbaring die alles omvat, alles overstijgt 

en alles voltooit. 

De apostel Paulus beschrijft dit moment met woorden die nauwelijks 

te bevatten zijn: 

“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen 

levend gemaakt worden. 

Maar ieder in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna die 

van Christus zijn, bij Zijn komst. 

Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de 

Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en 

kracht tenietgedaan heeft. 

Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij alle vijanden onder 

Zijn voeten heeft gelegd. 

De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 

(…) 

Wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de 



Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem 

onderworpen heeft, 

opdat God alles in allen zal zijn.” 

— 1 Korinthe 15:22-28 

Dit is het einddoel van Gods plan. 

Niet een verdeeld universum. 

Niet een schepping waarin dood blijft bestaan. 

Maar: 

God alles in allen. 

Wat betekent: God alles in allen? 

Dit betekent dat er niets meer buiten God staat. 

Geen dood. 

Geen vijandschap. 

Geen vervreemding. 

Geen verloren schepping. 

Alles leeft in relatie met Hem. 

Alles ontvangt leven van Hem. 

Alles wordt vervuld door Hem. 

Paulus bevestigt dit ook elders: 



“Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen 

zou, 

en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, 

door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, 

ja, door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die 

in de hemelen.” 

— Kolossenzen 1:19-20 

Let op: 

alle dingen 

Niet een deel. 

Niet een selectie. 

Maar: 

alle dingen. 

 

De dood bestaat niet meer 

Johannes ziet dit moment: 

“En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet 

meer zijn; 

ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.” 

— Openbaring 21:4 

De dood is verdwenen. 

Niet verborgen. 



Niet beperkt. 

Maar verdwenen. 

Voor altijd. 

 

Alles wordt levend gemaakt 

Paulus schreef: 

“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen 

levend gemaakt worden.” 

— 1 Korinthe 15:22 

Adam bracht de dood voor allen. 

Christus brengt leven. 

Voor allen. 

Dit is geen gedeeltelijke overwinning. 

Dit is een volledige overwinning. 

 

Het universum is hersteld 

Johannes beschrijft de voltooiing: 

“En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 

God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk 



zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.” 

— Openbaring 21:3 

God woont bij de mens. 

Geen afstand meer. 

Geen scheiding meer. 

De schepping is hersteld. 

 

De overwinning van Christus is compleet 

Paulus schrijft: 

“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij 

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.” 

— Romeinen 11:36 

Alles komt uit God voort. 

Alles bestaat door God. 

En alles keert terug tot God. 

 

Waarom dit belangrijk is 

Dit is het einddoel van alles wat bestaat. 

Niet de dood. 



Niet verlies. 

Niet eeuwige scheiding. 

Maar leven. 

God verliest Zijn schepping niet. 

God voltooit Zijn schepping. 

 

Samenvatting 

De Schrift leert: 

Allen sterven in Adam. 

Allen worden levend gemaakt in Christus. 

De dood wordt afgeschaft. 

Alle dingen worden met God verzoend. 

God zal alles in allen zijn. 

 

Doordenkvraag 

Als Gods plan eindigt met “God alles in allen”, hoe verandert dat uw 

beeld van God? 

Als bijlage enkele pagina’s uit mijn boek: 



 

⑬ Vernietiging van de dood: De laatste vijand die buiten werking 
wordt gesteld, is de dood. Dit betekent dat er geen dood meer zal 
zijn en niemand meer zal sterven. Ook zullen er geen doden meer 
zijn, elk mens die ooit dood was is dan opgewekt. De dood zal 
worden vernietigd wanneer haar functie is voltooid. 

Het uiteindelijke doel is dat God alles in allen zal zijn. Dit houdt in 
dat God volledig aanwezig en werkzaam zal zijn in de hele 
schepping, zonder dat er nog een rijk van het kwade naast Hem 
bestaat. Dit impliceert een volmaakte eenheid en harmonie met 
God. 

⑭ Verzoening van de hele schepping: God is bezig de hele 
schepping met Zichzelf te verzoenen. Dit omvat alles wat op aarde 
en in de hemelen is. Deze verzoening zal plaatsvinden door het 
bloed van Christus kruis en Zijn opstanding, die de overwinning op 
de dood markeert. [De dood is immers het toppunt van het kwaad.] 

⑮ Herstel van de schepping: God zal de hele schepping herstellen, 
inclusief de woestijnen die zullen bloeien. De Jordaankloof, 
bijvoorbeeld, zal worden hersteld en haar schoonheid herwinnen. 
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen zo prachtig zijn dat men 
aan de oude niet eens meer zal denken. 

⑯ Voltooiing van Gods plan: Gods plan is om uiteindelijk alle 
mensen te redden en tot heerlijkheid te brengen. Zijn voornemen 
wordt door niets veranderd of gedwarsboomd. God zal alles doen 
wat Hij heeft voorgenomen. [Zijn raadsbesluit staat vast; niet verwarren 
met Zijn wil] 

⑰ Het einde van het Duizendjarig Rijk: Aan het einde van het 
Duizendjarig Rijk zal er nog één uitbarsting van vuur en zwavel vanuit 
de Poel zijn. Daarna zal God alles in allen zijn en is het werk voltooid. 

⑱ De rol van Christus: Christus voltooit de volmaaktheid voor God. 
Hij is degene die de schepping zal onderschikken en het Koninkrijk 
aan de Vader zal overdragen. 

 



De voltooiing van Gods werk is een proces dat zich uitstrekt over 
verschillende tijdperken [aionen] en omvat de verzoening, het 
herstel en de onderwerping van de hele schepping onder Zijn 
heerschappij. Het is pertinent zeker dat God Zijn doel zal bereiken 
en dat Zijn liefde en genade uiteindelijk alles zullen overwinnen. 



 


