
DE DOOD – EINDE OF 

DOORGANG? 

Deel 9 – Wat gebeurt er met mijn 

ongelovige familie en vrienden? 

 

Hoofdtekst 

Misschien is dit wel de moeilijkste vraag van allemaal. 

Niet een theoretische vraag. 

Maar een persoonlijke vraag. 

Wat gebeurt er met mijn vader… mijn moeder… mijn kind… mijn 

vriend… 

als zij sterven zonder geloof? 

Zijn zij voor altijd verloren? 

Is er geen hoop meer? 

Velen dragen deze vraag met zich mee, vaak in stilte. 

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we opnieuw luisteren naar 

wat de Schrift zelf zegt. 

Niet naar traditie. 



Niet naar angst. 

Maar naar Gods eigen woorden. 

 

Gods wil: redding, niet verlies 

De Schrift spreekt opvallend duidelijk over Gods verlangen. 

Paulus schrijft: 

“Dit is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker, 

Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid 

komen.” 

— 1 Timotheüs 2:3-4 

Concordant: 3 want dit is ideaal en welkom in het zicht van God, onze 

Redder, [1Tim. 1:1] 

4 Die wil dat alle mensen gered worden en komen tot besef van de 

waarheid. [Eze. 18:23]  

Commentaar: Gods wil voor heel de mensheid zal pas bij de voleinding vervuld 

worden (1Kor. 15:24). Alleen die geloven ontvangen nu aionische redding. Zij die 

erkennen dat God groter is dan de mens en dat Zijn wil krachtiger is dan de wil van 

de mens, geloven en jubelen in de uiteindelijke redding van heel de mensheid 

Let op wat hier staat. 

God wil niet dat sommigen gered worden. 

God wil dat: 



alle mensen zalig worden. 

Petrus bevestigt dit: 

“De Heere vertraagt de belofte niet… maar Hij heeft geduld met ons 

en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering 

komen.” — 2 Petrus 3:9 

Niet: 

weinigen. 

Niet: 

sommigen. 

Maar: 

allen. 

 

Christus stierf voor allen 

De Schrift zegt niet alleen dat God wil redden. 

Maar ook dat Christus stierf voor allen. 

Paulus schrijft: 

“Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen 

zijn: 

als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven.” — 2 

Korinthe 5:14 



En: 

“Want er is één God. 

Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus 

Jezus. 

Hij heeft Zich gegeven als losprijs voor allen.” 

— 1 Timotheüs 2:5-6 

Niet: 

voor sommigen. 

Maar: 

voor allen. 

 

Adam en Christus: een universeel contrast 

De apostel Paulus legt een directe vergelijking: 

“Zoals dan door één overtreding de schuld gekomen is over alle 

mensen tot veroordeling, 

zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen 

tot rechtvaardiging van het leven.” — Romeinen 5:18 

Zoals Adams daad alle mensen beïnvloedde, 

zo beïnvloedt Christus’ daad alle mensen. 

Paulus zegt ook: 



“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen 

levend gemaakt worden.” — 1 Korinthe 15:22 

Niet: 

een deel. 

Maar: 

allen. 

 

Gods plan omvat de hele schepping 

De Schrift openbaart zelfs een nog grotere reikwijdte. 

Paulus schrijft: 

“Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen 

zou, 

en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, 

door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, 

ja, door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die 

in de hemelen.” 

— Kolossenzen 1:19-20 

Alle dingen. 

Niet slechts een deel. 

Alle dingen. 

 



Oordeel is niet Gods einddoel 

Zoals we zagen, is er oordeel. 

Maar oordeel is niet het eindpunt. 

Paulus beschrijft het einddoel: 

“Daarna komt het einde… 

opdat God alles in allen zal zijn.” 

— 1 Korinthe 15:24, 28 

God alles in allen. 

Niet: 

alles in sommigen. 

Maar: 

alles in allen. 

 

Wat betekent dit voor onze geliefden? 

Het betekent dit: 

De dood is niet het einde. 

Het oordeel is niet het einde. 

De tweede dood is niet het einde. 



Gods plan eindigt met leven. 

Gods plan eindigt met verzoening. 

Gods plan eindigt met overwinning. 

 

Waarom dit belangrijk is 

Deze waarheid verandert hoe wij naar God kijken. 

God is niet een redder die faalt. 

God is een redder die overwint. 

Zijn plan eindigt niet met verlies. 

Maar met herstel. 

 

Samenvatting 

De Schrift leert: 

God wil dat alle mensen worden gered. 

Christus gaf Zichzelf als losprijs voor allen. 

Alle mensen sterven in Adam. 

Alle mensen zullen levend gemaakt worden in Christus. 



God zal alles in allen zijn. 

 

Doordenkvraag 

Als Gods plan eindigt met “God alles in allen”, wat betekent dat voor 

je kijk op Zijn liefde en macht? 

 

Een aantal pagina’s uit mijn boek: 

1. De wegrukking: de dag van 

Christus 

De uitdrukking de dag van Christus en vergelijkbare termen, zoals de 

dag van onze Heer Jezus [2 Kor.1:14] en de dag van onze Heer Jezus 

Christus [1 Kor.1:8], vind ik uitsluitend in de brieven van Paulus. Dit 

benadrukt Paulus' unieke focus op de rol van Christus als centrale 

figuur in het oordeel en de verlossing. Deze termen wijzen specifiek 

op het moment waarop Christus Zijn heerschappij en belofte aan de 

gelovigen vervult, en ze onderstrepen de eschatologische hoop die 

kenmerkend is voor Paulus' theologie. Het zijn vergelijkbare 

aanduidingen als de dag van de Heer [1 Thess.5:2; Opb.1:10]. 

Zoals de dag aanbreekt bij zonsopgang, zo breekt de dag van 

Christus aan bij Zijn verschijning. De zonsopgang symboliseert hoop 

en vernieuwing in het Bijbelse narratief, omdat het einde van de 

nacht en het begin van een nieuwe dag markeert. 

 

Op dezelfde manier belooft de verschijning van Christus een nieuw 



tijdperk van rechtvaardigheid, vrede en vervulling van Gods 

beloften. Het aanbreken van die dag is niet vastgelegd op één 

moment, maar afhankelijk van de groep waaraan Hij verschijnt. Dit 

verschil weerspiegelt de Bijbelse tijdlijnen waarin verschillende 

groepen in fases deelnemen aan Gods plan. Christus' verschijning 

begint bij Zijn ecclesia, die wordt weggerukt als eerste, gevolgd door 

Israël tijdens Zijn wederkomst, en daarna de volkeren. Deze 

volgorde toont hoe Gods timing zich aanpast aan de unieke rol en 

bestemming van elke groep binnen Zijn plan. Hij zal als eerste aan 

Zijn ecclesia [waar ik een deel van ben] verschijnen bij de wegrukking, 

dan aan Israël en vervolgens aan de volkeren. Zoals het aanbreken 

van een nieuwe dag ook afhankelijk is van de plaats waar wij ons op 

aarde bevinden. Deze metafoor helpt om het concept van de dag 

van Christus te begrijpen, omdat het illustreert hoe de verschijning 

van Christus voor verschillende groepen op verschillende 

momenten kan plaatsvinden, afhankelijk van hun rol in Gods plan. 

Het benadrukt dat Gods timing zowel nauwkeurig als afgestemd is 

op de unieke omstandigheden van elke groep. Op de ene plek op 

aarde is de zon al opgegaan, terwijl het elders nog nacht is. 

Mijn ongelovige vrienden komen later in 

beeld 

❶ De dag des Heeren 

De dag van de Heer is een uitdrukking die ik ook ken uit het oude 

testament, letterlijk is het daar de dag van JAHWEH, in de gangbare 

vertalingen weergegeven met de dag des Heeren. 

De dag van Christus is de dag van de intieme ontmoeting waarop Hij 

aan mij zal verschijnen, ik zal Hem zien en vanaf dat moment altijd 

samen met Hem zijn. Dat is een ontmoeting die voor de wereld nog 

verborgen zal zijn. 



Mijn ongelovige vrienden, kennissen, familie en whatever doen nog 

niet mee. Die worden niet vergeten maar komen later in beeld! 

De dag van de Heer is de term die gebruikt wordt voor de periode 

waarin de Heer Zich zal gaan openbaren en voor iedereen zichtbaar 

gaat ingrijpen [Opb.1:1,10]. Deze periode wordt in Openbaring 

beschreven en gaat gepaard met oordelen: de zegels, bazuinen en 

schalen. 

1 Korinthe 1 7 (…) terwijl jullie wachten op de openbaring van onze 

Heer Jezus Christus. 8 Hij zal jullie ook bevestigen tot het einde toe, 

zodat jullie onaanklaagbaar zijn in de dag van onze Heer Jezus 

Christus. 

❷ 2000 jaar 

De Korintiërs leefden in een spannende periode die beschreven 

wordt in het boek Handelingen waarin de deur voor Israël nog niet 

in het slot was gevallen en men nog gericht was op een spoedige 

wederkomst. Dat klinkt door in dit vers. Later zou duidelijk worden 

dat Israël niet zou geloven en dat er een pauze zou komen in Gods 

handelen met het volk Israël. Een pauze die ongeveer 2000 jaar zal 

duren, 2 Petr.3:8 

Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here 

is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 

❸ Actueel 

Inmiddels zijn die 2000 jaar bijna voorbij en in die zin zijn 

bovenstaande verzen actueler dan ooit. Ik wacht nu op de 

openbaring [of: onthulling] van mijn Heer. Hij zal mijn vernederd 

lichaam veranderen en mij tot Zich nemen om Hem te ontmoeten. 

Tot die dag zal Hij mij bevestigen. Hij heeft mij tevoren gekend, Hij 

bestemt mij om gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon, 

Hij roept mij, Hij rechtvaardigt mij en Hij verheerlijkt mij [Rom.8:29-] 



Geheel in lijn hiermee is: Filippenzen 1 6 Hiervan ben ik overtuigd, 

dat Hij die in jullie een goed werk begonnen is, dit zal volbrengen tot 

op de dag van Christus Jezus. 

❹ Tot op de dag van Christus Jezus 

God is een werk in mij begonnen en Hij zal dat werk ook voleindigen. 

Dit werk doet Hij in mij tot op de dag van Christus Jezus. Het is de 

dag waarop ik veranderd zal worden, een nieuw lichaam zal 

ontvangen en weggerukt zal worden om Hem te ontmoeten. Dan 

zullen Hoofd en lichaam verenigd worden en zal ik samen met Hem 

zijn en delen in alles wat aan Hem beloofd is. 

❺ Zijn werk 

Eerder zag ik dat ik na de wegrukking ook zal verschijnen voor het 

podium van Christus. Daar zal duidelijk worden hoe ik als gelovige 

gebouwd heb op Zijn werk. Dát zal namelijk beloond worden en al 

het andere zal verdwijnen. Ik vind dan ook diverse malen, dat in de 

dag van Christus de gelovigen roem of lof zullen ontvangen. 
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  1 Korinthe 1 14 zoals jullie het ook al ten dele van ons beseften: dat 

wij    jullie roem zijn, net als jullie dat ook van ons zijn in de dag van 

onze Heer Jezus. 

Filippenzen 2 16 … het woord van het leven, mij tot roem in de dag 

van Christus, dat ik niet voor niets liep, noch dat ik voor niets arbeid. 

 

Door de val van het Joodse volk ging 

redding naar de natiën. 

❻ Erekrans 

In de dag van Christus zal Hij aan mij verschijnen en mij tot Zich 

nemen. Ik zal dan verschijnen voor Hem en Hij zal het werk dat Hij 

dóór mij gedaan heeft, belonen. Paulus stelt dit voor als een 

erekrans [2 Tim.4:8]. Blijkbaar wordt bij het podium van Christus 

zichtbaar wie God door mij met het evangelie heeft bereikt. Mijn 

erekrans wordt gevormd door hen [Fil.4:1; 1 Thess.2:







 


