
Inleiding 

Over de hel — en over onze bereidheid om de Schrift te 

laten spreken 

Weinig leerstukken hebben zo diep ingegrepen in het christelijk denken als dat van de hel. 

Generaties gelovigen zijn gevormd — en vervormd — door beelden van eindeloze straf, 

onuitblusbaar vuur en eeuwige wanhoop. Niet zelden werd dit voorgesteld als het 

onbetwijfelbare onderwijs van de Bijbel zelf. 

Maar hier rijst een vraag die te vaak wordt vermeden: 

is dat werkelijk wat de Schrift leert — of wat wij zijn gaan leren? 

Deze reeks vertrekt vanuit een ongemakkelijke vaststelling: 

het traditionele hellebeeld is geen vanzelfsprekend bijbels gegeven, maar het resultaat van 

vertaling, interpretatie en kerkelijke vastlegging. Woorden met uiteenlopende betekenis 

zijn samengevoegd tot één begrip. Beelden die waarschuwen, werden doctrines die dreigen. 

En wat bedoeld was om te ontmaskeren, werd gebruikt om te intimideren. 

Dit onderzoek is daarom geen poging om oordeel weg te verklaren. De Schrift spreekt 

onmiskenbaar over oordeel. Zij spreekt over vuur, straf, toorn en gericht. Maar zij spreekt 

daarover nooit los van Gods doel, en nooit los van Zijn karakter. Oordeel is in de Bijbel 

geen eindstation, maar een middel. Geen wraak, maar rechtzetting. Geen vernietiging van wat 

God schiep, maar herstel van wat vervreemd raakte. 

Juist daarom moet het helleerstuk opnieuw onderzocht worden — niet vanuit angst, maar 

vanuit gehoorzaamheid aan de Schrift. Niet geleid door wat “altijd zo is geleerd”, maar door 

wat geschreven staat. De geschiedenis laat zien hoe snel een leer kan verstarren tot dogma, 

en hoe moeilijk het wordt om die nog te toetsen wanneer zij eenmaal als onaantastbaar geldt. 

Deze reeks kiest daarom bewust positie. Niet tégen de kerk, maar tegen ongetoetste traditie. 

Niet tegen ernst, maar tegen hopeloosheid. Niet tegen oordeel, maar tegen een godsbeeld 

dat geen toekomst meer kent. 

Want wanneer God werkelijk vastbesloten is het al met Zichzelf te verzoenen, wanneer het 

doel van Zijn handelen is dat Hij alles in allen zal zijn, dan kan geen enkel oordeel dat doel 

uiteindelijk ondermijnen. Dan staat zelfs het spreken over de hel in dienst van hoop, niet van 

wanhoop. 

Deze studies nodigen uit tot langzaam lezen, zorgvuldig onderscheiden en eerlijk doordenken. 

Ze vragen moed: 

de moed om vertrouwde voorstellingen los te laten, 

de moed om Schrift met Schrift te vergelijken, 

de moed om God groter te laten zijn dan onze systemen. 

Wie deze reeks leest, wordt niet gerustgesteld — maar wel uitgenodigd. 

Niet tot snelle conclusies, maar tot dieper inzicht. 

Niet tot afbraak, maar tot herontdekking van het evangelie als goed bericht. 

 



Korte samenvattende stelling  

De hel is geen sluitstuk van Gods falen, maar een thema dat alleen begrepen kan worden 

binnen Gods doel met Zijn schepping. 

 

Doordenkvragen bij de Inleiding 

1. Welke beelden van de hel heb ik aangenomen zonder ze zelf in de Schrift te toetsen? 

2. Wat gebeurt er met het evangelie wanneer oordeel geen doel, maar eindpunt wordt? 

3. Durf ik de mogelijkheid te overwegen dat traditie mij meer heeft geleerd dan de tekst? 

4. Wat zegt mijn hellebeeld over wie ik denk dat God is? 

Deel 1 – Bestaat “de hel” eigenlijk? 

• Het Nederlandse woord hel: een vertaalwoord, geen grondtekst 

• Overzicht: hoe vaak en waar hel voorkomt per vertaling 

• Gevolgen van vertaalkeuzes voor leer en godsbeeld 

• Eerste conclusie: één woord, meerdere betekenissen 

Deel 2 – Sjeol en Hades: het dodenrijk, niet de strafplaats 

• Sjeol in het Oude Testament: plaats van alle doden 

• Rechtvaardigen en goddelozen samen 

• Hades in het Nieuwe Testament als equivalent 

• De vernietiging van dood en hades (Openb. 20:14) 

• Wat verdwijnt, kan geen eeuwige eindbestemming zijn 

 

Deel 3 – Gehenna: de “hel” op aarde 

• Het dal van Ben-Hinnom: geschiedenis en betekenis 

• Gehenna in de woorden van Jezus 

• Profetische waarschuwing aan Israël 

• Gehenna als beeld van oordeel binnen de tijd 

• Geen kosmische martelplaats, maar een historisch geladen symbool 

 

Deel 4 – “Eeuwig vuur” en “eeuwige straf” 

• Het woord aiōn en aiōnios 

• Eeuwigheid of tijdperk? 

• Voorbeelden van eindige “eeuwigheden” in de Schrift 

• Wat bepaalt de duur: het woord of de context? 

• Hoe vertaling dogma werd 

 



Deel 5 – Oordeel in de Schrift: doel of eindpunt? 

• Oordeel als noodzakelijk onderdeel van Gods handelen 

• Vuur als beeld van loutering, niet van wraak 

• Straf en correctie 

• Romeinen 11:32 als sleuteltekst 

• Oordeel dat dient tot herstel 

 

Deel 6 – De hel in de prediking: van waarschuwing tot 

dreiging 

• De hel als achtergrond in orthodoxe prediking 

• Angst als geloofsmiddel 

• Pastorale en psychologische gevolgen 

• De vraag: kan men werkelijk zo leven? 

• De spanning tussen verkondiging en praktijk 

 

Deel 7 – Kerkgeschiedenis: hoe de hel leer werd 

• Vroege kerk: diversiteit van opvattingen 

• Van Schrift naar systeem 

• Dogmatisering en uitsluiting 

• Hel en macht 

• Wanneer leer belangrijker wordt dan waarheid 

 

Deel 8 – Hel, vrijheid en verantwoordelijkheid 

• Menselijke keuze en goddelijke trouw 

• Is vrijheid absoluut — of relationeel? 

• Verantwoordelijkheid in licht van kennis 

• “Wie veel ontvangen heeft…” 

• Oordeel naar werken, niet naar labels 

 

Deel 9 – De hel en het godsbeeld 

• Wat voor God is nodig voor een eeuwige hel? 

• Rechtvaardigheid vs. wraak 

• Liefde die loslaat of liefde die vasthoudt 

• De hel als spiegel van ons godsbeeld 

• Wie is God werkelijk? 



 

Deel 10 – Jezus en de hel 

• Wat Jezus wel zegt 

• Wat Hij niet zegt 

• Jezus als rechter — en als Redder 

• De kruisiging als sleutel tot oordeel 

• Absorberen in plaats van vergelden 

 

Deel 11 – Hel en hoop: de horizon van de Schrift 

• Verzoening van het al (Kol. 1:20) 

• Alles in allen (1 Kor. 15:28) 

• Oordeel binnen Gods einddoel 

• Geen goedkoop optimisme, maar gefundeerde hoop 

• De hel niet als eindstation, maar als fase 

 

Epiloog – Wat blijft er over van de hel? 

• Samenvatting van de hele reeks 

• Wat moet worden losgelaten 

• Wat blijft staan 

• Wat verandert er in geloof, prediking en leven? 

• Uitnodiging tot verder onderzoeken 

 


