
Groei voorbij jezelf  - Aflevering 7  

Waarom het doel niet het individu is, maar de Ene Nieuwe Mens 

1. De vraag na alles wat is afgebroken 

Na de voorgaande afleveringen blijft één vraag onontkoombaar liggen: 

Als autonomie faalt, religie instort en maakbaarheid wordt ontmanteld — wat blijft er dan 

over? 

Veel spreken over geestelijke groei veronderstelt nog steeds een individu dat vooruitgaat: 

meer inzicht, meer geloof, meer gehoorzaamheid. Maar juist dát mensbeeld is hier 

ondergraven. 

De vraag is daarom niet langer: hoe groei ik? 

De vraag is: wat groeit er eigenlijk? 

2. Groei is geen individuele prestatie 

De Bijbel spreekt opvallend weinig over individuele geestelijke zelfontplooiing. Waar zij over 

groei spreekt, gaat het vrijwel altijd over iets collectiefs, iets dat groter is dan de enkeling. 

Paulus gebruikt niet het beeld van een verbeterd individu, maar van een lichaam dat groeit 

“tot de volkomen man” (Efeziërs 4:13). Dat beeld corrigeert ons diepste misverstand: 

Geestelijke groei is niet dat ik beter word, maar dat ik word ingeschakeld in iets wat 

groeit. 

3. De Ene Nieuwe Mens 

In dezelfde lijn spreekt Paulus over “de Ene Nieuwe Mens” (Efeziërs 2:15). Dat is geen 

optelsom van verbeterde individuen, maar een nieuwe werkelijkheid die God Zelf tot stand 

brengt. 

Deze mens: 

• ontstaat niet door morele vooruitgang, 

• groeit niet door religieuze discipline, 

• wordt niet gevormd door menselijke eenheid. 

Hij ontstaat doordat oude identiteiten, prestaties en onderscheidingen hun beslissende 

betekenis verliezen. Niet ik word centrum, maar ik verlies mijn centrum. 

4. Groei als verlies 

Dit punt schuurt misschien het meest: Bijbelse groei lijkt meer op afname dan op toename. 

• minder zelfhandhaving, 

• minder bewijsdrang, 

• minder behoefte om gelijk te hebben, 

• minder geestelijke zelfprofilering. 



Wat verdwijnt, is niet betrokkenheid, maar zelfgronding. De mens groeit niet omhoog, maar 

wordt losgemaakt van zichzelf. 

5. Leven in plaats van resultaat 

In deze visie is groei geen meetbaar traject. Er is geen ladder, geen schema, geen vergelijking. 

Groei is geen zichtbaar succes, maar toenemende afhankelijkheid. 

Niet: ik leef beter voor God. 

Maar: ik leef steeds minder uit mezelf. 

De Ene Nieuwe Mens groeit niet doordat wij vooruitgaan, maar doordat God Zijn doel 

ontvouwt — soms dwars door stilstand, falen en terugval heen. 

6. Gehoorzaamheid herzien 

Ook gehoorzaamheid verandert van karakter. Zij is geen middel om iets te bereiken, maar een 

gevolg van ontvangen leven. 

Gehoorzaamheid is niet het bewijs dat ik serieus ben, maar het spoor dat ontstaat waar 

autonomie verdwijnt. Niet perfect, niet constant, niet toonbaar — maar echt. 

Waar religie gehoorzaamheid inzet om leven te verkrijgen, laat het evangelie gehoorzaamheid 

ontstaan uit leven. 

7. Het doel wordt zichtbaar 

Hier vallen alle lijnen van deze reeks samen: 

• de boom ontmaskert autonomie, 

• vruchteloosheid breekt maakbaarheid, 

• vrije wil verliest zijn absolute status, 

• religie stort in als systeem, 

• groei blijkt collectief, niet individueel. 

Het doel verschijnt niet als een verbeterde mens, maar als God alles in allen — een mensheid 

die leeft uit ontvangen leven. 

8. Geen eindpunt, maar deelname 

Deze aflevering sluit de reeks niet af met een methode, maar met een verschuiving. Niet: dit 

moet je nu doen. Maar: dit is waar je in wordt meegenomen. 

De Ene Nieuwe Mens is geen ideaal om na te streven, maar een werkelijkheid waarin je wordt 

opgenomen. 

 

Kernzin van Aflevering 7 

Geestelijke groei is niet dat ik meer word, maar dat ik steeds minder centraal sta in wat 

God laat groeien. 


